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Beste mensen, 

 

Wat had ik u - samen met het college - allemaal graag ontmoet op 

een traditionele nieuwjaarsreceptie, u de hand geschud, in de 

ogen gekeken, gezien hoe iedereen gezellig bijpraat en elkaar het 

beste wenst voor het nieuwe jaar.   

 

Maar zoals vele evenementen en bijeenkomsten niet konden 

doorgaan afgelopen jaar geldt dat ook voor wat de eerste 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente Altena zou gaan worden.  

  

Het Coronavirus houdt ons allen op afstand, al bijna een jaar lang.  

 

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin alles 

anders werd. In veel gezinnen in ons Altena heerst rouw om wie er 

niet meer is, is verdriet omdat we ons eenzaam kunnen voelen, 

we onze ouders niet kunnen omhelzen.  

Er zijn zorgen over ons bedrijf, onze baan, de schoolcarrière van 

de kinderen, zorgen om onze jeugd die niet onbezorgd de wereld 

kan verkennen.  

Het jaar 2020 is eigenlijk een jaar om snel te vergeten, maar 

tegelijkertijd weten we dat we dat nooit zullen doen. 

 

Zelf had ik mij verheugd op onze kennismaking, om u, inwoners 

van de gemeente Altena, te leren kennen en uw dorpen te 

ontdekken aan de hand van uw rondleidingen en verhalen. 

Hartverwarmend waren de eerste ontmoetingen, jubilea, 

werkbezoeken.  

Ik kijk uit naar het vervolg wanneer dat weer kan. 
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Toch wil dat niet zeggen dat ik u niét heb leren kennen, want ook 

op afstand lukt dat nog aardig. Ik heb u leren kennen, midden in 

een wereldwijde crisis, als saamhorig en warm: men vraagt om 

uw hulp in de verzorgingshuizen in Altena en u meldt zich met 

velen.  

Ontelbaar zijn al uw hartelijke gebaren, uw emmertjes soep, al 

die extra moeite voor uw buren en familie, voor de gemeenschap 

in uw dorp.  

U bedenkt creatieve oplossingen voor al die evenementen die niet 

door konden gaan.  

Tijdens de strenge lockdown van nu moet ik u zelfs oproepen uw 

ondernemersgeest en creativiteit een paar weken los te laten.  

 

Altena staat hoog in de lijstjes met aantallen besmettingen, maar 

ook hoog als het gaat om saamhorigheid, omzien naar elkaar en 

creativiteit. Daar mag u trots op zijn. Dat ben ik in ieder geval wel 

op u. U allen samen bent de kracht van Altena.  

 

Ik heb echter ook kennis gemaakt met een wat ruwere kant van 

sommige inwoners, van mensen die dwars langs 

coronamaatregelen de randen opzoeken en de openbare orde en 

veiligheid in ernstige mate verstoren. Dat vind ik buitengewoon 

zorgelijk, zeker als bepaalde gedragingen ook nog een 

aanzuigende werking hebben. 

     

Ik blijf mij als burgemeester van heel Altena inzetten voor ieders 

veiligheid, van inwoners én hulpverleners. Daar horen indien 

nodig stevige maatregelen bij. De echte oplossing ligt echter in de 

gemeenschap van de dorpen zelf. 
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Daarom wil ik hier graag mijn oproep herhalen:  

Kunnen wij samen op zoek  gaan naar een wijze van vieren met 

minder overlast, minder gevaar voor de volksgezondheid, en met 

minder beroep op onze eigen hulpverleners, die ook graag bij hun 

gezin thuis willen zijn. 

 

In deze periode denk ik wat vaker dan anders aan het jaar dat 

voor ons ligt. Dat zult u wel herkennen.  

Hoe gaat dat jaar eruitzien? Hoe gaat onze toekomst eruitzien? 

Als in de loop van het jaar de vaccinatie succesvol is en Corona uit 

onze samenleving is verbannen, hoe gaan wij dan verder? De 

vraag die mij voortdurend bezig houdt is deze: 

 

Gaan wij terug naar het oude gewoon of gaan wij samen naar een 

nieuw normaal? En wat is dat dan, dat nieuwe normaal?  

 

Ik kijk daar vol optimisme naar uit. Want wat ziet u als we de 

negatieve kanten van deze crisis eens weglaten? Wat als we 

proberen onder ogen te zien dat deze crisis, net als alle crisissen 

eerder, ook goede dingen voortbrengt?  

Zoals persoonlijke veerkracht en onderlinge saamhorigheid. 

We hebben als partners of gezin ook intenser samen kunnen zijn. 

We hebben geleerd dat thuiswerken eigenlijk prima kan.  

Dat ineens bijna alle files konden worden opgelost omdat we 

ofwel niet meer de weg op gingen of op andere momenten 

konden reizen. Dat we daardoor ook fors minder CO2 uitstoot 

hebben gehad.  

 

Hoe gaat u, hoe gaan wij daar in het nieuwe jaar mee verder?  
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Of hoe gaan we straks om met handen geven? Gaan we dat weer 

massaal doen? Of houden we bewust of onbewust toch een 

beetje afstand bij mensen die we niet vaak zien of minder goed 

kennen? En gaan we onze vrienden en familie juist meer en eerder 

knuffelen en omhelzen? Gaan we met elkaar weer massaal op 

vakantiereis met allerlei budgetvluchten? Of blijven we vaker en 

meer in ons mooie Nederland, waarin prachtige plekken te 

ontdekken zijn. In dat geval kunnen we met recht zeggen dat 

Altena het waard is om te ontdekken! 

 

De komst van een vaccin geeft hoop en zet deuren weer op een 

kier. Wat doen we daarmee? Gooien we die gesloten deuren 

zonder nadenken weer wagenwijd open om te vervallen in oude 

gebruiken? Of openen we straks de deuren voorzichtig, met in 

ons achterhoofd het goede dat deze crisis in ons heeft 

bovengebracht? Kijken we misschien zelfs of er nieuwe deuren te 

openen zijn? 

 

De ervaringen van dit oude 2020 geven mij een groot optimisme 

voor het nieuwe 2021. Want we kunnen al het mooie dat ik zojuist 

benoemde, toch voortzetten? Kunnen we, zoals in 2020, ook in 

2021 extra omzien naar elkaar?  

 

Hoewel knuffelen, omarmen, elkaar innig begroeten op dit 

moment niet mogelijk/ wenselijk is hebben we elkaar afgelopen 

jaar tóch stevig vastgehouden. Zijn we voorzichtig geweest met 

degenen die dicht bij ons staan. Laten we dat ook in het nieuwe 

jaar doen.  
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Ik wens u een hartverwarmend nieuw jaar, waarin ook voor u 

nieuwe deuren opengaan en we samen invulling gaan geven aan 

een “nieuw normaal”. 


