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BREAKING: VESTINGKRANT NA
21JAAR OP EIGEN BENEN.
STICHTING ‘T POORTAOL GAAT MET
STARTSUBSIDIE VOLGENDE FASE IN

WoRrDT WLC pus LCA?
VOORALSNOG KUNT U ALLE
INFO VINDEN OP
W\ \WAWOERKUMSLITERAIRCAFE.NL

HET BEST BEWAARDE GEHEIM
VAN WOUDRICHEM IS EEN
KLEIN EXPLOSIEF LUID ZINGEND

VOGELTJE MET CONNECTIES

CLAUDIA MAAKT ZICH IN
HAAR COLUMN STERK TEGEN
UITSLUITING. EN ARIE METZ LEERT
ONS WAT EEN LORNET IS

BREAKING: RESTAURANT VAN
HET HOTEL MET SERRE (DIE NOG
STEEDS NIET AF IS) NU TE HUUR VIA
FUNDA VOOR 5 MILLE PM (EX BTW)

WOERKUMER PIET HARTMAN BEDANKT EEN IEDER EN STOPT MET HET WLC

Al 35 jaar zorgt Piet Hartman
(19/10/1944) voor reuring in de
vesting. Eerst met het Woerkums
Café (1989 #1999 en daarna met't
WLC: het Woerkums Literair
Café (vanaf1992). In
aprilvan dit jaar
stopt Piet als
voorzitter. Het
liefst ziet hij
de Teer—
kamer weer

bruisen van
activitei—
. ten,
| maar
voorlo-
pig heeft
hij hetin
‘t Arse—
naal ook
naarz’n
zin. Onder
het genot
van een goed
glas wijn keek‘t
Poortaol samen
met deze kleinzoon
van één van de laatste
beroepsvissers uit de
vesting, terug naar de
afgelopen de-

« cennia.

“Het moet ergens in 1988 geweest
zijn, ik zat op het terras van het
Oude Raedthuys. Uitbater en cultus
reel ondernemer Henny Riet-veld
had mij gevraagd iets door de weeks
te organiseren wat meer volk naar
de vesting zou trekken. Enfin, dat
werd “het Woerkums Café”. Twee
keer per jaar met vaste onder—delen
zoals een verhaal over vroeger in

het Woerkums door Arie Metz, een
gedichtvan Lizzy van Pelt ook in het
Woerkums, de column van wijlen
Chris Roodbeen en ditalles muzi-
kaal omlijst door de eigen w.c.band.
Voor en na de pauze had ik een
interview met mensen die het half
jaar daarvoor opgevallen waren.
Mede dankzij de live uitzending
op de Gorkumse Radio was hetal
snel volle bak. Hennie tevreden en
er was weer leven in de vesting.

Onder bezielde leiding van Nel
Strengholt (toenmalig hoofdre-
dacteur van het Altena Nieuws)
gingen we van start met “het
Woerkums Literair Café”. Nel
zorgde voor een startzsubsidie.
Journalistz en taaldocent Arie
Wezemer kwam erbij en we kon-
den vanaf1993 bekende schrijvers
gaan uitnodigen. De voormalige

Oud en Nieuw op de rivier

Afgelopen week is de nieuwe dienstregeling van Riveer in gegaan
en werden ook de twee nieuwe electrische veren in gebruik geno-
men. De schippers van deze aluminium catamarans zijn zeer te-
vreden vanwege het“hop on, hop off”principe waarbij voor het
aan-/afmeren geen personeel meer nodig is. De conductrice die
we spraken was iets minder enthousiast: “Ik mis het contact met
de jongelui want het is minder persoonlijk geworden. Maar er zijn
ook voordelen: wij zijn binnen 7 minuten aan de overkant”. Of de
electrische veren ook bij de schooljeugd bevallen moet vandaag
blijken want dan zijn de schoolvakanties voorbij. Dat ze minder
geschike zijn voor mensen met een scootmobiel is nu al duidelijk.

kantine van de watersportin de
Kazerne was omgebouwd tot
cultuurtempel “de Teerkamer”.
Burgemeester Joop Worrell - die
ook voorzitter van De Kazerne
was - verzocht ons om de literaire
avonden aldaar te komen hou-
den. Ongeveer net zoals Diederik
van Horne met de visrechten,
beloofde Joop ons gratis toegang
tot de Teerkamer zo lang we
zouden bestaan. En zo werden
“het Woerkums Literair Café”en
“de Teerkamer” een begrip tot ver
buiten de regio.

In die begintijd was iedereen in
de ban van“Het Groot Dictee der
Nederlandse Taal” dat gelijktijdig
op de Belgische- én op de Ne-
derlandse televisie uitgezonden
werd. In 1994 verzonnen wij daar
een eigen variant op “Het Woer-
kums Dictee”. Dat sloeg in als
een bom en werd zelfs landelijk
nieuws! De eerste dictee’s werden
beoordeeld door een jury onder
voorzitterschap van Jonkheer Mr
Th. Sandberg uit Rijswijk. Daar
kon je geweldig mee lachen. Al
snel kwam er het Genootschap
der Woerkumse Taol onder lei-
ding van Kees Zwakhals.

Poortaol in ombouw

Die zorgde voor duidelijk richt-
lijnen over hoe het Woerkums
geschreven moest worden. Daar-
voor was het een “zeuke”.

Door de jaren heen hebben we
veel schrijvers naar Woerkum
gehaald. Bekende auteurs als

Jan Wolkers, Kees van Kooten en
Simon Vinkenoog... die laatste
werd zelfs officieel stadsdichter
van Woerkum. Maar ook heel
veel onbekend talent waaronder
ook een aantal uit de streek, denk
aan Lucas Rijneveld en Jan van
Mersbergen. In de jaren voor de
corona puilde de Teerkamer vaak
uit. Mensen kwamen van heinde
en verre, zeker als Maarten van
Rossem kwam. Nu organiseren
we dergelijke avonden noodge-
dwongen in“de Bolderik”of in de
aula van“het Altena College” want
ons thuishonk zit op slot.

Vorig jaar stond de deur van “de
Teerkamer”eventjes op een kier.
Maar de opvolger van Joop Wor-
rell gooide die om vage redenen
weer snel dicht. De cultuurtempel
van weleer dient nu als opslag van
designmeubelen bestemd voor
mensen met te veel geld.”

Op de valreep van het afgelopen jaar heeft ‘t Poortaol een eigen rechtspersoon
gekregen in de vorm van Stichting ‘t Poortaol. In de doelstelling van de stichting

staat vermeld dat zij “door middel van het uitgeven van de stadscourant ‘t Poortaol,
de onderlinge verbondenheid en de soctale cohesie tracht te bevorderen en daarmee de

leefbaarheid — in en rond de vesting — positief te beinvloeden”.

De stichting kreeg bovendien een startsubsidie uit het Kernenbudget 2023 van de ge-
meente Altena. Het kersverse bestuur bestaande uit Cecilia Verhaar, Ineke Becht en
Ronald van den Ende zijn super blij met deze ontwikkeling. “De bestaanszekerheid

van de krant is hiermee voorlopig gegarandeerd. Daarnaast gaan we die subsidie

gebrutken om in overleg met de bewoners en de sponsoren van ‘t Poortaol te kijken

hoe we die ook op de lange termijn kunnen gaan waarborgen.”

Tijdens de goed bezochte Diogenes
Lezing afgelopen december in het
Arsenaal, ‘versprak’ Piet zich her-
haaldelijk en had hij het over“het
Literair Café Altena”.

Is het, zoals God en

Jorwerd, dus
slechts een

kwestie van
tijd voordat
het“Woer-
kums” uit
het“Lite-
rair Café”

verdwez

“Ach
alles
heeft
zijn tijd
onder
de zon.
Opvolger Sjaak
Groeneveld
mag zich daar
over buigen. Mij
rest slechts dank-
baarheid dat ik het
allemaal heb mogen
meemaken”.




In de jaren 1900 heerste er een
enorme bedrijvigheid in het kleine
stadje“Woerkum”. Het stikte er
van de neringhouders, winkelgjes,
ambachtslieden, café’s, boeren,
ondernemers en ga zo maar door.
Plus uiteraard ook nog eens de vele
vissers en de vishandelaren; allemaal
volgepropt in de benauwde vesting
met zo’n 2000 inwoners. Voor de
meesten was het geen vetpoten
destijds was er zelfs ook wel eens
“kwakke eéremoei”. Maar ondanks
dat had men toch van alles nodig
en dat beperkte zich niet alleen

tot de dagelijkse kost. Kleding

en schoenen of klompen waren
eveneens onmisbaar en soms ook
een “bril”als het zicht echt te beroerd
werd. Ja, in onze tijd is dat geen enkel
probleem: brillenzaken genoeg en
brillen in alle variaties zijn er te kust
en te keur. Er is vaak zoveel aanbod
dat je er bijna“scheel”van wordt en
dan moet je zeker een bril. Nou dat
was “un hortje geleje”wel anders
hoor! Er was in Woerkum maar ééh
zogenaamde “BrilleJood”; dat was
geen scheldnaam, maar zo werden
de handelaren in brillen gewoon
genoemd. Meestal waren het ook
Joden, die erin bedreven waren;
vandaar. Het assortiment van de
Woerkumse “BrilleJood” was zeer

UN HORTJE GELEJE

DOOR ARIE METZ

(un waorgebeurd Woerkums verhaol)

beperkt, er waren maar 3 modellen:
een bril voor een “gr66te ronde kop”,
een bril voor een “een vierkantige
smoel”en een bril voor een “lelluk
lang bakkus”. Kleur: zwart, behalleve
de glaoze dan, want die waore
“deurzichtig”. De sterkte van de
glazen waren wel verschillend per
persoon, afhankelijk van het zicht,
maar dat bekeek de “Brillejood”dan
weer. Sommige brillen hadden van
die zogenaamde “jampot-glazen”

en er waren destijds een paar
Woerkumers die zo’n bril droegen.
Toen un vrouwke er ééntje tegekwam
me zo’n brilleke, zee ze: “Ooh Gerrit,
gai mot toch wel ontiegelukke

goeie ge hebbe 4s ge deur die
glaoze ken kaike ......” Er was ook een
“deftige Mevrouw”in de Kerkstraat

(13 M » M
met een zeer “exclusieve” bril, een

zogenaamde “Lornet”; dat was een
chique bril metaan één kanteen
soort stokje of steeltje, waarmee je
die bril op en af kon zetten.

Wel, Mevr. Nolda du Boisson, had
zo’n bril. Ze zat dan heel voornaam
voor haar raam aan de straatzijde en
knikte dan“minzaam”als er iemand
langs kwam. Haar dienstmeisje
“Wieske” bracht haar s’ochtends
de krant en vroeg dan wel eens:

“En mevrouw is er nog nieuws?”,
waarop die antwoordde: “de krant
brengt de leugen in het land”. Een
paar dagen later vroeg Wieske
weer: “En mevrouw nog nieuws?”
en wederom was het antwoord :
“de krant brengt de leugen in het
land”. Maar toen ontdekte Wieske
dat Mevrouw steeds dezelfde krant
voor zich had en er helemaal niet in
bladerde om erin te lezen. Ze had
er al aan getwijfeld, maar nu wist
ze het zeker: Mevrouw Nolda du
Boisson kon helemaal niet lezen! Ze
was zelf “ééne grodte leuge”en di
toeterde Wieske deur héél Woerkum
hene en daorom wier die deftige
Daome 4l gaauw “Nol de Lor”
genoemd met haar“Lornet”.

Jao, jao zo ziede mar minse:
“Héb6gmoed komt veur de val en zo
kennet oe din ok vergaon”

Agge di mar wit.

HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN WOUDRICHEM

Een klein, onbeduidend vogeltje
vertoeft onder ons. Verscholen in
struiken en planten op drassige
grond, blijft de Cetti’s Zanger
grotendeels buiten beeld met

zijn bruine veren, grijze buik

en lichte wenkbrauwen. Toch
weerklinkt de explosieve “(ti)
CET-ti CET-ti, CET—ti”—Zang

rond al onze havens, grachten

en dijken. Cetti’s Zangers

hebben een dun snavelge. Dat
betekent dat ze alleen insecten
eten. Nederland telt meer dan

20 van dit soort onbeduidende
soorten zangvogeltjes, maar geen
houdt zich zo goed verscholen als
de Cetti’s Zanger. Ook trekken alle
andere kleine insecteneters naar
Afrika om te overwinteren, terwijl
Cetti’s Zangers hier winterhard
achterblijven. Daartoe zijn ze in staat
omdat ze niet athankelijk zijn van
voedzame zomerse muggen, bijen
envlinders, maar een smakelijke
maaltijd maken van de allerkleinste
spinnetjes en andere piepkleine
insecten. Zo overbruggen ze zelfs
periodes met ijs en sneeuw. De
zachte winters van de laatste Go

jaar hebben Cetti’s Zangers in staat

Jan Willem den Besten

gesteld om Nederland vanuit Zuid
Europa te kolonialiseren. Na de eerste
vestigingen in Zeeland en de Biesbosch
zorgden alleen de strenge winters van
de jaren’80 voor een tijdelijke doch
complete uitstervingsgolf. Daarna was
de opmars niet te stoppen. Inmiddels
hebben we 3500 broedparen, vooral in
ons zuidwestelijke deel van het land.
Toen de winters nog koud waren, in
1775, werd de Cetti’s Zanger voor het
eerst in Sardinié voor de wetenschap
“ontdekt”, door onderzoeker
Francesco Cetti. “Dat ben ik” moet hij
gedacht hebben bij het horen van de
explosieve zang. Reden genoeg voor
een vernoeming, maar dat kon hij
natuurlijk niet zelf doen. En zo komt
de Leidse wetenschapper Coenraad

Jacob Temminck in beeld. Hij
leefde van 1778 tot 1858 en zwierf
door heel Europa om dieren te
bestuderen en van namen te
voorzien. Het leek hem passend
om dit obscure Italiaanse
zangertje te vernoemen naar de
heer Cetti die het had “ontdekt”
en nota bene de zang van de
zanger als achternaam had. Zo

gezegd, zo gedaan.

En laat Coenraad Jacob Temminck
nou de stamvader zijn van onze
“eigen” Marianne Temminck,

die triest genoeg eerder dit jaar
overleed. Wat een wonderlijke link
met onze onzichtbare maar altijd in
zang aanwezige kleine gevederde
vestingvriend.

Ik stel voor dat we dit voorjaar

een excursie organiseren zodat we
allemaal de Cetti’s Zanger in ons
midden kunnen ontdekken. Zo eren
we Coenraad en Marianne even,

en ontrafelen voor goed het best
bewaarde geheim van de Vesting.

Een warme nieuwjaarsgroet,

Jan Willem

WELKOM JAN

Jan Horjus woont pas een paar
weken in de woning Daalder-
straat nummer 6. Toch zegt hij
met volle overtuiging “De vesting
voelt als thuiskomen.”

Het is de combinatie van de
nabijheid van het water die in zijn
DNA zit, en de droom van een
eigen fantasiepark conform Land
van Ooit.“Ik woon in een open-
luchtmuseum. Het voelt alsof ik
in een jongensboek ben gestapt.
Ik zuig alle indrukken op als een
spons. Als kind droomde ik weg
bij illustraties van Anton Pieck.”
Maar Jan heeft twee zware jaren
achter de rug:“Mijn vrouw is twee
jaar geleden op 2de Kerstdag
gestorven en op Oudjaarsdag
begraven. ”Ik wilde weer tussen
de mensen wonen in plaats van

wegzakken in verdriet.”

“Ik woonde hiervoor tussen de weilanden in Prinsenbeek. Ik had een eigen
creatief bureau en werkte als art-director, illustrator, cartoonist en schrijver.”
Hij bedacht onder andere de reclamecampagne Bijzonder Brabant voor Visit
Brabant maar werkte ook voor National Geographic en met Kom over de brug
met uw talent”hielp hij Rotterdam met het werven van personeel.

Om maar een paar voorbeelden te noemen. Nu wil hij vooruit kijken.

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan de vesting door met nieuwe idéeen te
komen en te schrijven in Poortaol. k ben benieuwd wat er nog op mijn pad
komt. Tot nu toe ben ik alleen nog lieve mensen tegengekomen.”

VER VAN M’N BED SHOW

Nu de feestdagen terug in de doos zijn gestopt en de huizenperikelen zijn
gaan liggen, is er eindelijk eens tijd om te mijmeren. Ik bedoel niet over de
oorlog, de val van het kabinet, aardbevingen en het stijgende water, maar
over ‘intersekse’. Ik begrijp dat je even de wenkbrauwen optrekt, want voor
velen is dit een ‘ver-van-mijn-bedshow’, doch niet minder interessant. Het
fijne van het einde van het jaar, naast alle cadeautjes, lichtjes en kalkoenen,
zijn de interviews met bijzondere mensen in de krant. Gesprekken met
mensen die dingen meemaken waar ik in mijn kleine leven niet mee te maken
heb. Zo las ik over de atlete Caster Semenya. Deze sportvrouw heeft twee
keer olympisch goud en drie keer WK-goud gewonnen. Ze rent helaas niet
meer omdat de wereld-atletiekbond vindt dat haar deelname de doodsteek
zou zijn voor de sport.

Het interview is tenenkrommend. Hoe ze als achttienjarige haar benen
diende te spreiden voor een ongevraagd inwendig onderzoek. Ze dacht voor
een dopingtest te komen, maar de arts wilde haar geslachtsdeel bekijken,
ook van binnen. Ze heeft meer testosteron dan de gemiddelde vrouw,

maar wel een vagina en als bonus twee niet ingedaalde testikels. Omdat ze
een operatie weigert is ze door de heren uitgesloten. Semenya zou in haar
voordeel zijn, terwijl dit niet is bewezen. Toen trok ik mijn wenkbrauwen op.
Ik vind discriminatie in iedere vorm verwerpelijk en ben verbaasd over de
stommiteit die vaak grote gevolgen heeft. Terwijl ik verder blader en om me
heen naar de goede voornemens over afvallen en meer sporten luister, hoop
ik dat we dit jaar weer wat verder weg blijven van uitsluiting, ook al is het een

‘ver-van-mijn-bedshow’.

Claudia Maser
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