
De vlag als een symbool van vrijheid  
Op 4 en 5 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vieren we 

onze bevrijding. Het zijn dagen waarop we stilstaan bij de verschrikkingen van oorlog en het belang van 

vrijheid. Het ophangen van de vlag op deze dagen is dan ook een belangrijk symbool van onze 

waardering voor deze vrijheid. 

4 mei is belangrijk omdat we op deze dag stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 

andere oorlogen. We herdenken degenen die gestreden hebben voor onze vrijheid en beseffen dat 

deze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het herdenken van deze verschrikkelijke periode uit onze 

geschiedenis is van groot belang om ons eraan te herinneren dat we ons moeten blijven inzetten voor 

vrede en vrijheid en om te voorkomen dat we dezelfde fouten in de toekomst maken. Op 5 mei vieren 

we onze bevrijding van de Duitse bezetting. Het is een belangrijke dag omdat het ons herinnert aan de 

verschrikkelijke periode van onderdrukking en oorlog die Europa heeft doorgemaakt. Het is belangrijk 

om te blijven stilstaan bij deze donkere geschiedenis om ervoor te zorgen dat we deze nooit vergeten. 

Door stil te staan bij deze gebeurtenissen, kunnen we ons bewust blijven van het belang van vrijheid 

en tolerantie en de waarde van democratie en mensenrechten. 5 mei is dan ook een dag om te vieren 

dat we in een vrij land leven! 

Maar het herdenken van de slachtoffers en het vieren van onze vrijheid is niet alleen belangrijk voor 

degenen die de oorlog hebben meegemaakt. Het is belangrijk voor ons allemaal, omdat het ons eraan 

herinnert dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door 4 en 5 mei leren we de toekomstige generaties hoe 

belangrijk de vrijheid is. We moeten ons elke dag, niemand uitgezonderd, inzetten voor deze vrijheid.  

Door de vlag op te hangen op 4 en 5 mei geven we een signaal af aan anderen dat we trots zijn op onze 

geschiedenis en onze vrijheid. In de afgelopen maanden waren er ook veel vlaggen zichtbaar in ons 

land en ook in onze regio, maar vaak niet in het rood – wit – blauw. In ons land heeft iedereen de 

vrijheid om te demonstreren en de vrijheid van meningsuiting, alleen deze vrijheid is wel duur betaald. 

Door in ieder geval op 4 en 5 mei de vlag wél in het rood – wit – blauw op te hangen herdenken we 

hen die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid. 


