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Vrijdag 26 augustus was er een bijzonder ontmoeting tussen de oudste man en de oudste vrouw uit 
het Land van Heusden en Altena. De 103 –jarige Aart de Graaff uit Genderen kreeg bezoek van de 
eveneens 103 jaar oude Anna Wijnans – Groeneveld uit Almkerk. Het was een wens van Aart om 
deze leeftijdgenoot een keer te ontmoeten en door bemiddeling van burgemeester Naterop kwam 
Anna op de koffie bij Aart in de Ruiterhof. De twee ‘eeuwelingen’ wisselden jeugdherinneringen uit 
en genoten zichtbaar van het samenzijn. 
 
Aart werd geboren in Babyloniënbroek en Hill en Anna is afkomstig uit de Biesbosch. Hun levens 
vertonen overeenkomsten: ze groeiden allebei op in een gezin met negen kinderen waar flink 
aangepakt moest worden en beiden kennen het boerenleven van haver tot gort. Om vier uur ’s 
morgens begon hun dag. Anna maakte de oven aan en zorgde voor het ontbijt van haar vader en 
broers en Aart ging aan het werk op de monumentale boerderij uit 1700 die zijn vader huurde van 
een rijke boer. Anna weet nog precies hoeveel emmers meel en ponden gist er nodig waren om 
twaalf broden te bakken want dat werd door moeder zelf gedaan. “Dat was bij ons precies eender”, 
reageert Aart “Alleen werden er bij ons tweeëntwintig tegelijk gebakken, daar zat dan één witbrood 
tussen en dat was een traktatie!” Hij weet nog dat zijn moeder soms als extraatje een paar bolletjes 
deeg in de oven legde en er ‘bollekes’ van bakte; warm gegeten met wat boter erop was dat smullen!  
“Wij kwamen niets tekort”, zegt Aart en Anna knikt instemmend. Vrije tijd was er niet veel, “daar 
zorgde moeder wel voor”, lacht Aart. Soms werd er een spelletje ‘Mens erger je niet’ gespeeld, 
herinnert Anna zich. 
 
De vader van Anna werd het ‘boerke van Kijfhoek’ genoemd. Kijfhoek is een polder in de Biesbosch 
die enkel per roeiboot bereikbaar was. “We vervoerden stro over het water en moesten heel goed 
nadenken over de getijden waar wel 1,5 meter verschil tussen zat; we konden niet altijd varen”, 
vertelt Anna. De moeilijke bereikbaarheid vrijwaarde het gezin echter niet van inkwartiering van de 
Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog. “Ze kwamen gewoon zelf naar ons toe varen”, lacht Anna. 
Maar de Biesbosch was ook bekend om de vele onderduikers die er in de oorlog hun toevlucht 
zochten. Onder een schuilnaam werkten ze gewoon mee op het land. Aart vertelt dat er nog een 
vette koe van hun boerderij in de Biesbosch is terechtgekomen om geslacht te worden voor de 
onderduikers. “Vader kon de koe voor een goede prijs verkopen voor de zwarte handel maar hij was 
principieel en wilde dat niet. Hij verkocht hem liever aan Willem uit Dussen die de koe goed kon 
gebruiken voor de onderduikers.” 
 
De wereld van de twee eeuwelingen was klein en overzichtelijk. Ze bezochten de lagere school en 
gingen ’s zondags naar de kerk. “Voor mijn zesde jaar was ik nog nooit het dorp uit geweest”, lacht 
Aart. Alles werd lopend gedaan. De moeder van Aart kwam uit Andel en ging lopend op 
familiebezoek, daar trok ze een hele middag voor uit. Aart ging naar de lagere school in 
Babyloniënbroek en later naar de landbouwschool in Andel. “Daar ging ook jouw broer Bas naar 
school, die zat een klas hoger”, zegt hij tegen Anna. Zij beaamt dit en vertelt op haar beurt dat ze elke 
dag naar school moest lopen in Nieuwendijk: een uur heen en een uur terug, door weer en wind. 
“Elke zondag gingen we twee keer naar de gereformeerde kerk in Nieuwendijk, we voeren over en 
ook het paard werd overgezet, dat werd dan voor een Tilbury (eenassig koetsje) gespannen en dan 
reden we samen met de andere broers en zusters op de brik naar de kerk.” Anna had dan haar mooie 
mantel aan die was gekocht bij een kledingzaak in Gorinchem. Soms liet Anna het koetsje voor wat 
het was en liep ze over de ‘ka’ verder met Wim Wijnans want dat vond ze toch wel een heel aardige 
jongen.  
 



Ze verloofde zich met Wim en ze spaarde voor haar uitzet die op de boerderij werd opgeslagen. De 
tweede wereldoorlog bracht een grote kink in de kabel. Wim werd tewerk gesteld in Duitsland; hij 
bleef 2,5 jaar weg. In die tijd stuurde Anna brieven en pakketten met levensmiddelen op. “Op een 
dag hoorde ik een bekend fluitje en daar stond Wim aan de overkant te wachten; ik ben hem zelf met 
het bootje wezen halen”, zegt Anna. Haar uitzet was ze echter kwijt want de Duitsers hadden alles 
meegenomen. Pas in 1947 konden ze trouwen en ze namen met weinig genoegen. Ze trouwden in bij 
Hugo Groeneveld, haar broer in Nieuwendijk, en hun keuken was in het schuurtje. Later gingen ze 
achter ‘Nelisse’ wonen waar beide zonen werden geboren. Ze verhuisden naar de Beatrixlaan waar 
ze de watersnoodramp van 1953 meemaakten om uiteindelijk aan de Rijksweg terecht te komen. 
Tegenwoordig woont Anna in huize Antonia. Voor Aart was de oorlog vooral op het laatst een 
spannende tijd. Babyloniënbroek lag in de vuurlinie en met kerst 1944 was het raak. “De Duitsers 
vierden ‘Weihnachten’ boven in de boerderij terwijl wij met 35 man schuilden in de kelder voor de 
granaten. Het werd zo erg dat er doden vielen bij de feestvierende Duitsers en ook zij moesten 
vluchten. We zijn later nog een soldaat wezen begraven”, vertelt Aart. Het gezin evacueerde naar de 
Uppelse hoek bij Almkerk waar ze tot het einde van de oorlog bleven. Bij terugkomst bleek de 
boerderij afgebrand en woonde de familie een tijdje in de koestal van de buurman tot er een 
eenvoudig huisje was gebouwd waar ze in konden trekken.  
 
Op wat latere leeftijd kreeg Aart kennis aan Gré, een jonge vrouw uit Ouddorp die na de oorlog bij 
dominee Eisinga de pastorie kwam helpen opruimen. De reis naar zijn aanstaande duurde wel zeven 
uur. “Met de fiets naar de Witte Molen, dan met de bus naar Gorinchem, overstappen op de bus 
naar Rotterdam, dan met het treintje naar Hellevoetsluis, overvaren met de boot naar Middelharnis 
en met de tram naar Ouddorp”, weet Aart zich nog precies te herinneren. Hij trouwde met Gré en na 
een korte periode in Andel te hebben gewoond, keerde het stel noodgedwongen weer terug naar 
Babyloniënbroek. Gré was ziek en zwanger en ze trokken bij de ouders van Aart in. Zoon Wim werd 
gelukkig gezond geboren en ze gingen in Broek op zichzelf wonen. Later kregen ze nog twee 
dochters.  
 
De eeuwelingen maakten heel wat mee in hun leven: ze overleefden de Spaanse griep, de crisisjaren, 
twee wereldoorlogen en de watersnoodramp. Daarnaast zagen ze het leven radicaal veranderen 
door de technologische vooruitgang. Op hun hoge leeftijd maken Aart en Anna een opgewekte en 
gelijkmoedige indruk terwijl ze toch het nodige hebben meegemaakt. Naast een sterk gestel – Anna 
is bijvoorbeeld nog nooit van haar leven moe geweest – hebben de twee honderdplussers een 
positieve levenshouding. Het bekende ‘vroeger was alles beter’ zul je uit hun mond niet horen want 
ze hebben het nu ook goed. Het motto van Anna luidt: “Ieder moet leven zo hij zelf wil maar God 
zorgt voor ons” en Aart heeft steun aan Psalm 103 want “daar zit alles in”.  
 
 
 
 
 
  
 
 


