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Begin oktober ontvingen wij deze mail van de directeur van het 
kinderhuis in Polen; 
 
Melanie 
You know this year we had to make some changes in the organisation  
of our house and now it`s limited only to the house in Wolsztyn. Our 
financial situation is really difficult now. There is no money for food and 
bills for water, electricity etc. That`s why we ask if you could possibly 
help us? Maybe collect some food with a long shelf life and bring it to 
Poland? Maybe you have some other idea 
Best regards  
Wojciech Kowalczyk 
Dyrektor Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztyn  

 
Ja, dat er de laatste jaren veel dingen moesten veranderen hebben wij 
als bestuur goed gemerkt. 
Toen wij in oktober 2007 voor de eerste keer het kinderhuis bezochten 
liepen er minimaal 100 kinderen van alle leeftijden rond. Door alle 
regels, die elke keer weer veranderden, moesten er telkens kosten 
gemaakt worden om aan die regels te voldoen. Op foto’s heeft 
iedereen het kinderhuis kunnen bewonderen; een oud buitenhuis van 
een graaf, prachtig, groot, maar vooral; oud. De directeur en leiding 
hebben elke keer weer hun best gedaan om aan die nieuwe regels te 
voldoen. Dat bracht elke keer veel kosten met zich mee, daarnaast was 
er lekkage aan het dak… De groepen moesten kleiner. Er mochten max. 
30 kinderen in het huis wonen. Met de inkomsten van 100/130 
kinderen is de verwarming en onderhoud van zo’n groot gebouw nog te 
overzien, maar met inkomsten van slechts 30 kinderen lukte dat niet 
meer. 
De directeur heeft besloten om alleen met het kinderhuis in het stadje 
Wolsztyn verder te gaan. Dat betekende weer veel kosten van 
aanpassingen aan dat huis en de verhuizing. Ook moest er voor veel 
kinderen een nieuwe plek gevonden worden in een ander kinderhuis of 
pleeggezin. Daar ging ook weer tijd overheen. Enkele maanden waren 
er 48 kinderen in het hinderhuis en maar vergoeding voor 30 kinderen. 
Op het moment worden door het rijk alleen de salarissen betaald, maar 
geld voor voedsel krijgen ze niet. De leiding neemt zelf van thuis 
voedsel mee en krijgt van familie ook voedsel. Van een broodfabriek 
krijgen ze alle brood wat ze nodig hebben en de firma Henkel heeft veel 
schoonmaakmiddelen gegeven. 
Na rondzenden van het mailtje van de directeur zijn we na gaan denken 
en kwamen er div. tips  en giften binnen; op de school van Petra van 
Bergeijk in Breda werd spontaan voedsel ingezameld, dhr. Van 
Kuilenburg maakte namens de Stichting voormalige kinderhuizen te 
Zaltbommel geld over om daar inkopen te doen, div. gastouders gaven 
spontaan geld of voedsel, iemand is het land op gegaan en 
overgebleven aardappels gaan rapen en van de firma Hak kregen we 
heeeeeeeeeel veeeeeeeeel potten met groenten! 

 
Adressen  
Melanie van der Hoeven (voorzitter)  
Maasdijk 55 / 4261AD Wijk en Aalburg  
Tel.0416-696268  
melaniewitamy@hotmail.com  

   
  Erwin van Herwijnen (alg.bestuurslid) 
  Molenhof 23/ 4261 XC Wijk en Aalburg 
  Tel. 0416-693965  
  kennisenadvies@vdberk.nl  
    
  Gerrie Ouwendijk (penningmeester) 
  Polstraat 36/ 4261 BT Wijk en Aalburg 
  Tel. 0416-778080 
  jw.ouwendijk@hetnet.nl 
   
Giften zijn welkom op 
banknr. 
30.15.61.796  
t.n.v. Stichting Witamy  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In 2012 willen we de kinderen 
van 30 juni t/m 13 juli laten 
komen. 
Over de exacte datum en tijd 
zijn we nog in overleg met het 
kinderhuis. 
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Vrijdagmorgen 11 november vertrokken we met een overvolle wagen 
naar Polen. We hadden gevraagd of we vrijdags ’s avonds meteen een  
gesprek konden hebben over de ideetjes die wij hadden en de 
mogelijkheden. We konden vertellen dat we wat voedsel bij ons 
hadden, maar dat we ook geld hadden om voedsel te kopen en of er 
een lijst was van voedsel wat echt nodig is, zodat wij 
de volgende dag die inkopen konden gaan doen. De directeur zou een 
lijst maken en zou zelf meegaan om te helpen (gelukkig, alleen was ons 
dit nooit gelukt). Op zaterdag zijn we om 9.10 vertrokken (Benon, de 
leider die goed Engels spreekt en zijn vrouw Kasia gingen ook mee). Een 
giga winkel met echt hele goedkope spullen vlakbij Poznan. In optocht 
naar binnen, allemaal een kar; 360 liter lang houdbare melk, 120 kilo 
suiker, 200 kilo boter, en ga zo maar door met bloem, rijst, macaroni, 
pasta voor op brood, smeerkaasjes, jam,…. Bij elk artikel werd eerst 
goed overlegd en uitgerekend wat het goedkoopste was. Daar stonden 
we bij de kassa, het meisje kreeg helemaal de zenuwen van ons en die 
hoeveelheden. Na het afrekenen naar de auto’s, uitladen en nog een 
keer de winkel in. Een oude winkelwagen, volgeladen met kilo’s boter 
en daarop nog eens wat losse potten jam en augurken hield het niet 
meer vol en zakte door zijn frame, schade; slechts een pot jam en een 
pot augurken kapot en een paar pakjes boter licht beschadigd. 
Om 18.00 uur waren we terug bij het kinderhuis. Alle kinderen werden 
opgetrommeld om te sjouwen; binnen 10 minuten was de bus leeg. 
Alles werd de kelder ingedragen. Wij moesten ook de kelder in, daar 
stonden ze allemaal en zongen ons toe! De directeur hield een korte 
toespraak, hij kon geen lange toespraak houden, de tranen stonden 
hem in de ogen.  
Wij konden met een gerust hart nog wat geld achter laten voor w.c. 
papier (dat moeten volgens de regels grote rollen voor een speciale 
houder zijn) en ook voor vers vlees. We hadden gezien dat er heel goed 
over nagedacht werd voor er wat gekocht werd.  
Wij kunnen zeggen: MISSIE  GESLAAGD  !!! 
Een vraag van de directeur of we geen kleding meer mee willen nemen, 
ook zo’n regel; alles moet gesorteerd worden en genoteerd en de prijs 
moet erbij gezocht worden. Ze hebben daar het personeel niet meer 
voor en ook niet de ruimte om alles op te slaan. Wel mag kleding aan 
de kinderen gegeven worden, dat hoeft niet geregistreerd te worden, 
dat zijn cadeaus voor de kinderen . 
Ook deze keer waren de kinderen heel blij met de meegegeven 
cadeautjes, het zijn maar kleine dingen als een tandenborstel en 
tandpasta, maar het idee dat er iemand is die aan je gedacht heeft en 
iets voor je meegegeven heeft is voor de kinderen van heel veel 
waarde; er zijn er veel waar zelden iemand naar omkijkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een vraag van de directeur of we geen 
kleding meer mee willen nemen, ook 
zo’n regel; alles moet gesorteerd worden 
en genoteerd en de prijs moet erbij 
gezocht worden. Ze hebben daar het 
personeel niet meer voor en ook niet de 
ruimte om alles op te slaan. Wel mag 
kleding aan de kinderen gegeven 
worden, dat hoeft niet geregistreerd te 
worden, dat zijn cadeaus voor de 
kinderen . 
Ook deze keer waren de kinderen heel 
blij met de meegegeven cadeautjes, het 
zijn maar kleine dingen als een 
tandenborstel en tandpasta, maar het 
idee dat er iemand is die aan je gedacht 
heeft en iets voor je meegegeven heeft is 
voor de kinderen van heel veel waarde; 
er zijn er veel waar zelden iemand naar 
omkijkt. 

 
 
De stichting Witamy wenst u 
een Gelukkig Nieuwjaar.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


