Nieuwjaarsspeech burgemeester F. Naterop
Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie in Wijk en Aalburg op 3-1-2012
(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Hartelijk welkom in het huis van de inwoners van Aalburg. Fijn dat u weer in grote getale naar hier
bent gekomen. Compliment naar onze medewerkers die deze sfeer met de aankleding van deze
ruimte hebben gecreéerd. Het is altijd weer een goed teken dat mensen elkaar opzoeken om de
beste wensen over te dragen.

Eris weer veel gebeurd in onze gemeente, in onze regio. Er is ook veel tot stand gekomen, waar we
over het algemeen met plezier op terug mogen kijken. Een moment wil ik er toch wel uitlichten en
dat is de opening van Zorgplein Maaswaarden door HM de Koningin. Een prachtige gebeurtenis waar
heel veel mensen met heel veel genoegen op terug kijken. En over een jaar vieren we extra feest als
we als gemeente Aalburg 40 jaar bestaan maar daar loop ik nu nog maar niet op vooruit.

Het nieuwe jaar inluiden is vooral vooruit kijken. Het is inmiddels een goede gewoonte om aan de
nieuwjaarsreceptie een thema te koppelen dat gedurende het jaar centraal zal staan. Daarbij
probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten op de kracht en vitaliteit van onze inwoners. Waar zijn we
sterk in, waar mogen we trots op zijn ? In 2010 hebben we de ondernemende kracht van de
gemiddelde Aalburger centraal gesteld. Vorig jaar hebben we ingespeeld op het Europese jaar van de
vrijwilliger en werd de duizend vrijwilligers binnen onze 7 dorpen een hart onder de riem gestoken.

Voor 2012 staat de binding tussen mensen en overheid centraal: Samen verantwoordelijkheid
nemen waarbij we onze jeugd in deze bijeenkomst er nadrukkelijk bij willen betrekken. Ik kom daar
zo straks op terug.

Oud en nieuw

De overgang van oud naar nieuw is over het algemeen rustig verlopen. We gaan uiteraard het gehele
proces nog zorgvuldig evalueren. Richting de stokers wil ik vanaf deze plaats wel het volgende kwijt.
Kom uit de anonimiteit, wees een vent en maak met mij een afspraak om te praten over
gecontroleerde vormen van stoken of andere activiteiten. Wel wil ik hier voor alle duidelijkheid
stellen dat dergelijke activiteiten alleen met mijn toestemming kunnen plaats vinden. U zult ook
moeten begrijpen dat U niet eenzijdig kunt bepalen waar, wanneer en hoe dat gebeurt. Als
burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en daar wil ik in het
belang van de burger geen enkele concessie aan doen. Op het moment dat U daar open voor staat en
dat kunt accepteren, heeft de politie in Veen niets meer te zoeken.

Naar de hulpverleners en in het bijzonder de politie wil ik de teamchef Marck de Brouwer en met
hem alle collega’s bedanken voor de wijze waarop jullie in deze materie verantwoord gehandeld
hebben. Ook de brandweer, het team gemeentewerken, Kees en Johan, wil ik bedanken voor hun
paraatheid. Tot slot wil ik alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de organisatie van
festiviteiten, hartelijk bedanken. Jullie hebben je nek uitgestoken en verantwoordelijkheid genomen
richting mede-inwoners. De kerken wil ik bedanken dat zij voor de inperking van de Zondagsrust
begrip hebben getoond.



Samenwerking

De samenwerking in het Land van Heusden en Altena vordert gestaag. Er worden flinke meters
gemaakt op verschillende deelterreinen. Uiteraard is er ook wel wat tegenwind als het gaat om het
gezamenlijk optrekken rond ICT maar dat hoort ook bij de streek met een open polderlandschap.

De druk vanuit Rijk en Provincie wordt ook steeds groter. Ik wijs op de komst van drie grote
decentralisaties waarbij taken op het gebied van jeugdzorg, sociale werkvoorziening en de AWBZ,
worden overgeheveld naar gemeenten. Financieel gaat dit gepaard met een stevige efficiencykorting.
Voeg daarbij nog een te verwachten extra rijkskorting op het gemeentefonds, en aldus is de
kwetsbaarheid van een kleine gemeente een open boek. Niet samenwerken is geen optie meer. In
dat verband ben ik blij met de rol en verantwoordelijkheid die de drie gemeenteraden nu op zich
nemen. We zullen de komende jaren meer dan ooit de samenwerking bijvoorbeeld in West-Brabant,
de Dongemondgemeenten en binnen het Land van Heusden en Altena moeten opzoeken om taken
nog naar behoren voor onze burgers te kunnen uitvoeren. Met de colleges van Werkendam,
Woudrichem en Aalburg hebben we afgesproken om de inhoudelijke collegeagenda’s meer met
elkaar te delen. Met andere woorden:wat houdt ons écht bezig en waar kunnen we naar elkaar
verbindingen leggen in het belang van onze burgers, los van de bestuursopdrachten die lopen.

Verantwoordelijkheid

Ik wil nu wat dieper ingaan op het thema voor 2012: Samen verantwoordelijkheid nemen. De
invioed van de media is immens groot. Dat is een open deur, maar als we alle crisissen in de wereld
van het afgelopen jaar tot ons nemen dan kom je als simpele ziel toch wel op een eenzaam platform
te staan en lijkt het voor het individu een struggle for life te worden om overeind te blijven en nog
positief te denken.

In Europa staat de euro in brand. De financiéle markten staan op control. De katholieke kerk worstelt
met het verleden. Libig, Syrié, Egypte zijn bijv. op zoek naar politieke stabiliteit in het MO. Maar
gelukkig is er ook een nieuwe vrijheid met de invulling van de Arabische lente. De wereld heeft een
onopgelost klimaatprobleem. Zelfs Ajax heeft een crisis en vult wekenlang de voorpagina’s. De zorg
dreigt onbetaalbaar te worden. De pensioenuitkeringen worden drastisch ingekrompen. De overheid
waarschuwt voor een nieuwe recessie. Zo maar een greep uit 2011.

Deze veelal materiéle beperkingen leiden tot een nog grotere tweespalt in de samenleving. Een
tweespalt die er van nature al is maar alleen maar wordt versterkt door groter wordende
tegenstellingen tussen generaties, grootverdieners en kanslozen, mensen die vereenzamen, van het
padje geraken en zij die daar over oordelen en veroordelen.

“Doe ’s effe normaal man”, is inmiddels een gevleugelde uitdrukking geworden. Wat mij zorgen
baart is dat “normaal doen” niet langer meer omkaderd is met vaste waarden en normen die
mensen nog houvast geven en structuur bieden. “Normaal doen” wordt 1.000 keer verschillend
uitgelegd en geinterpreteerd. Er lijkt wel een devaluatie van de mens te ontstaan terwijl de animal
cops in the picture staan.

Ik betrap mezelf er op dat ik ontroerd zit te kijken naar de best bekeken documentaire in Amerika
over the march of the pinguins. Een eeuwenoude gang van 100 kilometer op Antarctica die elk jaar
weer door duizenden keizerpinguins wordt ondernomen om te paren, jongen te krijgen en te



overwinteren. Op andere momenten zap ik van het ene onheilsbericht naar het andere en wil niet
lang stilstaan bij de beelden hoe de mens in de wereld onteerd en verkracht wordt.

Het respect voor en naar de mens is vandaag de dag vaak ver te zoeken. Juist in tijden van een steeds
groter wordende tweespalt in de samenleving, is het zaak om niet te blijven steken in doemdenken
maar op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we de steeds sterker wordende
individualisering van de maatschappij een halt toeroepen. Wat kunnen wij, u, jij en ik daarin
bijdragen ? Hoe kunnen we juist in deze tijd op zoek gaan naar een nieuwe missie dicht bij huis, dus
met een lokale boodschap. Een lokale boodschap die aansluit op de kracht en de vitaliteit van onze
samenleving van binnenuit en als Aalburgs wordt beleefd. Hoe kunnen we als 7 dorpen verenigd in
één gemeente samen verantwoordelijkheid nemen voor zaken die we met elkaar belangrijk vinden.

De overheid zal zich met haar beperkte financiéle middelen meer en meer moeten concentreren op
het zijn van een vangnet voor hen die in de samenleving niet of zeer moeilijk in staat zijn om die
verantwoordelijkheid en de daarmee ook gepaard gaande financiéle lasten op zich te nemen. Ik wil
hier echter nadrukkelijk een appel doen op gelukkig nog het allergrootste deel van onze burgers die,
ook al worden zij getroffen in hun portemonnee, heel goed in staat zijn om wél die
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Zij kunnen daarmee een wezenlijke bijdrage leveren
aan een samenbindende maatschappij. Dan denk ik niet primair aan de duizend vrijwilligers in onze
gemeente die zich al belangeloos inzetten voor de medemens. Zij zijn wel een voorbeeld, maar ik
denk aan een nog veel grotere groep die geprikkeld en gemotiveerd moet worden om samen met
o.a. de overheid tot daden te komen ten gunste van de samenleving. Of zoals HM de Koningin het in
haar kersttoespraak formuleerde: “De uitdaging blijft, zelf iets te doén, samen met anderen en in
betrokkenheid op de gemeenschap.”

Het “doe effe normaal man” moet naar mijn bescheiden mening weer met kaders van respect voor
de mens als het waardevolste wezen op deze aarde ingevuld worden. Daarbij moeten we aansluiting
zoeken bij essentiéle waarden en normen die dicht bij ons zijn. Met groot respect kijk ik bijvoorbeeld
naar de bouw van drie kerken in onze samenleving door voornamelijk vrijwilligers, naar de opvang
van een gezin in nood met ondersteuning van particulieren als gevolg van een brand. Er is een groot
innerlijk vuur van betrokkenheid van en naar onze medemens. Het is ons aller taak om dat vuur in
goede banen te geleiden. De kracht van de overleving van de eeuwenoude traditie van de eerder
genoemde mars van de pinguins zit ‘m in de onderlinge binding en samenwerking tussen deze
dieren. Wat dat betreft kunnen we wat van hen leren in deze tijden van 'n tandje minder.

Waar kunnen burgers binnen onze gemeente een rol spelen als het gaat om verantwoordelijkheid
nemen bij de aanwending van gemeenschapsgeld. Ik geef, ter wille van de tijd, twee voorbeelden
buiten de platgetreden paden als groenonderhoud en de uitvoering van de WMO.

Allereerst het thema veiligheid, dat is in meerdere opzichten essentieel voor burgers. De inbraakgolf
die ook ons gebied teistert kan met de inzet van buurtpreventieteams terug gedrongen worden. Wij
gaan daar dit jaar als drie burgemeesters in het LvHA met uw hulp werk van maken.

Elk jaar wordt er rond de jaarwisseling voor tienduizenden euro’s vernield aan gemeenschapsbezit .
Met hulp van de oren en ogen van burgers, het opschroeven van de aangiftebereidheid, de ander
ook durven aanspreken op afwijkend gedrag, kan dat ons allemaal heel veel gemeenschapsgeld
besparen.



Als tweede voorbeeld. De kracht in onze mooie gemeente zit ‘m o.a. in de handel in bloemen en
planten. Ik roep ondernemers op: laat eens wat zien van jullie handelswaar. Gebruik de gemeente
Aalburg als uithangbord van jullie producten. Hier is voor beiden een win/win te halen. Maak van
Aalburg een eldorado van bloemen en planten en laat Aalsmeer qua bekendheid ver achter ons.

Brainstormsessie

De gemeente Aalburg wil van gedeelde verantwoordelijkheid een echt issue maken. Hoe kunnen we
daar nu stappen in gaan maken. De komende maanden staat dit onderwerp met regelmaat op de
maatschappelijke agenda bij diverse gesprekken met allerlei instellingen. Vervolgens wil ik U in het
voorjaar uitnodigen voor een gezamenlijke brainstormsessie. En met U bedoel ik o.a.
vertegenwoordigers van de dorpsraden, ondernemers, kerkgenootschappen, zorginstellingen, de
vrijwilligerscentrale, het onderwijs, de sportverenigingen, politie, jeugdvertegenwoordigers én
geinteresseerde burgers. Kortom, zij die het cement van onze samenleving vormen. Ik wil insteken
op het creéren van draagvlak door goed naar u te luisteren en uw ideeén mee te nemen. Vervolgens
wil ik uw ideeén voorleggen aan de gemeenteraad om te komen tot een plan van aanpak.

Ik sprak in het begin in het kader van verantwoordelijkheid nemen en dragen over het betrekken van
de jeugd bij dat alles. Als ik het woord jeugd in de mond neem, maak ik graag het bruggetje naar de
vele jeugdinitiatieven die momenteel lopende zijn.

Europees wordt in 2012 ingespeeld op het thema: actief ouder worden en solidariteit tussen
generaties. Hoe denkt onze jeugd over verantwoordelijkheid nemen ? Krijgen ze van de huidige
oudere generatie wel voldoende ruimte ? Worden ze wel voldoende geprikkeld. Wat leeft er in de
hoofden van onze toekomst ?

Investeren

In het LvHA is een prachtig initiatief gaande als het gaat om maatschappelijk investeren voor en door
jongeren. Altenu.nl geeft daar uitsluitsel over. Ik verwijs u graag daarnaar. In Aalburg zijn we bezig
met de vormgeving van een jeugdplatform. De adviezen van de jeugd wil de gemeenteraad graag in
de besluitvorming betrekken. Hoe denkt de jeugd over dat platform in oprichting ?

Het wordt hoog tijd voor een afronding om aan de jeugd van Aalburg het woord te laten. We hebben
drie kanjers gevonden die ik op voorhand hartelijk wil bedanken voor hun medewerking. Lenny van
Zandwijk uit Veen, bekend van the Voice of Holland heeft zonet al voor ons een lied gezongen en zal
er nog twee gaan zingen en twee jonge ondernemers die ik zo dadelijk graag het woord wil geven:
Marien van Rijswijk en Henri Verhagen.



